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VOORWOORD 

Stichting Sisi Sote zet zich in voor 4 voormalige straatkinderen. Kinderen die uit hele vervelende en 

armoedige gezinssituaties komen en op hele jonge leeftijd zelf besloten hebben hun ouderlijk huis 

te verlaten. Ze verkozen het leven op straat boven het leven thuis.  

Gedurende de jaren dat ze op straat leefden, hebben ze geen onderwijs gehad en hadden geen 

bezittingen behalve de kleding die ze droegen. Ze kregen af en toe een warme maaltijd en sliepen 

in de bosjes of aan de kant van de weg. Toen wij, Carmen Wagir en Dirk Beaard, in 2023 

vrijwilligerswerk gingen doen in Tanzania en in aanraking kwamen met deze kinderen zagen we 

hoe zwaar hun leven was. We besloten om stichting Sisi Sote op te richten en deze kinderen 

langdurige steun te bieden.  

Het jaar 2025 was een prachtig jaar voor onze stichting, waarin wij de kinderen hebben zien 

uitgroeien van jonge kinderen tot jongvolwassenen. Omdat we de kinderen veel regelmaat 

bieden, kunnen zij zichzelf zijn. Ze hoeven zich geen zorgen te maken over de eerste 

levensbehoeften, maar kunnen zich focussen op hun zelfontwikkeling en kijken naar een mooie 

toekomst. 
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SAMENVATTING 

 

Afgelopen jaar hebben we samen met ons team weer veel kunnen bereiken. Ons team in 

Nederland bestaat uit Carmen Wagir (voorzitter), Dirk Beaard (penningmeester) en Marian 

Siersema (secretaris). In Nederland houden wij ons vooral bezig met het binnenhalen van donaties 

en met het begeleiden van vrijwilligers. Dit jaar hebben we weer prachtige donaties mogen 

ontvangen. Zo hebben we van verschillende parochies in Noord-Brabant gulle giften gekregen; zij 

hebben zich enorm ingezet voor onze jongens. Parochie Sint Petrus in Uden heeft een grote actie 

opgezet voor onze stichting, waarbij ze op allerlei verschillende manieren geld hebben 

ingezameld. Ze hebben bijvoorbeeld een sponsorloop gehouden en wekenlang flessen 

ingezameld; uiteindelijk is hier een prachtig bedrag uitgekomen. Ook hebben we van kennissen, 

familie en vrienden grote steun gehad het afgelopen jaar. Dankzij deze donaties kunnen wij de 

kosten van de opvang betalen en de kinderen helpen aan een mooie toekomst. 

In 2025 hebben wij €24.331,16 aan donaties mogen ontvangen van iedereen die onze stichting een 

warm hart toedraagt en wij zijn jullie enorm dankbaar voor jullie steun! Met jullie giften kunnen we 

alle vaste lasten zoals bijv. de huur betalen, maar ook onderwijs en de compensaties voor onze 

collega’s in Iringa die de opvang voor ons runnen. 

Ook dit jaar hebben we weer verschillende vrijwilligers en stagiaires mogen ontvangen. Van 

februari tot juli hebben we een stagiaire gehad die psychologie studeert. Zij heeft het gedrag van 

de jongens geobserveerd en heeft geprobeerd de jongens te helpen hun trauma’s uit het 

verleden te verwerken. De jongens hebben hier veel aan gehad en we zijn haar hier heel 

dankbaar voor! Ook hebben we verschillende vrijwilligers gehad die zich fantastisch hebben 

ingezet voor de mensen in Iringa. Zo hebben zij bij een andere opvang voor straatkinderen het 

gebouw geverfd, de plafonds vervangen en veel tijd met de kinderen doorgebracht. Een van de 

vrijwilligers gaf onze kinderen elke week taekwondo les. De jongens vinden dit heel leuk om te 

doen en leren hier veel van. 

Sinds januari dit jaar gaan de kinderen naar een nieuwe school. Het is een kleinere school dan 

voorheen en hier staan de kinderen echt centraal. De jongens hebben een flinke leerachterstand 

opgelopen op straat en daarom vinden wij het heel belangrijk om te investeren in goed onderwijs, 

zodat ze hun achterstand kunnen inhalen. Op school leren de kinderen van alles; zo krijgen ze les in 

aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, scheikunde, Engels, Swahili, muziek, wiskunde, spelling en 

taal. Alle lessen, behalve Swahili en geschiedenis, worden enkel in het Engels gegeven, waardoor 

de kinderen afgelopen jaar enorme stappen hebben gemaakt met de Engelse taal.  
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Naast de lessen op school leren de kinderen ook verschillende 'life skills'. Zo heeft elk kind zijn eigen 

moestuin waar hij zelf voor moet zorgen, krijgen ze elke woensdag- en vrijdagmiddag knutsel- of 

computerles, helpen ze mee met koken voor de andere kinderen en krijgen ze drie keer in de week 

karate les na schooltijd. 

Als de jongens thuiskomen van school, moeten ze direct gaan leren voor de vakken die ze op 

school krijgen. Hierdoor zijn ze de hele dag druk bezig met school en maken ze enorme stappen. 

De schoolkosten per jaar per kind komt neer op ongeveer €600. Dit is een flinke uitgave voor een 

stichting als Sisi Sote, maar door de kinderen op een privéschool te plaatsen, hebben we de 

garantie dat ze goede begeleiding krijgen en –zeker niet onbelangrijk-, op privéscholen krijgen de 
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leerlingen geen lijfstraffen wanneer ze bijv. moeite hebben met de les volgen of hun huiswerk niet 

volledig hebben afgemaakt. 

Ook dit jaar hebben wij weer een moestuin bijgehouden in de opvang. We hebben op het grote 

veld maïs en bonen geplant. Dit zijn de meest gebruikte groenten in Tanzania en ze worden ook 

veel door de jongens gegeten. Ook hebben we groenten als paprika, wortel en tomaat kunnen 

oogsten en we hebben erg genoten van de avocado’s en mango’s uit onze eigen bomen. 

Daarnaast hebben onze geiten twee lammetjes gekregen, die nu vrolijk door de tuin huppelen en 

zorgen voor verse melk! 

 

VISIE, MISSIE EN DOELEN 

  

Visie 

Het is al bijna drie jaar geleden dat wij Stichting Sisi Sote hebben opgericht. Toen wij in Iringa 

vrijwilligerswerk deden en in aanraking kwamen met deze kinderen, hadden wij maar één doel 

voor ogen en dat was deze kansarme kinderen een beter leven geven. Ondertussen zijn we bijna 

drie jaar verder en zijn de kinderen langzamerhand grote jongens geworden. Samuel en Issa 

hebben zelfs al de baard in de keel. We merken dat de jongens steeds meer aan het dromen zijn 

over de toekomst en ook toekomstplannen hebben. Het is mooi om te zien dat ze eindelijk de kans 

hebben gekregen om dit te doen. Wij willen de jongens hier ook volledig in ondersteunen en er 

alles aan doen om de dromen van de kinderen waar te maken. Volgend jaar zullen de kinderen 

nog een jaar naar Unique gaan (hun huidige school), waardoor ze zich nog verder gaan 

ontwikkelen. Uiteindelijk zullen we de kinderen helpen met het vinden van een juiste studie en 

willen wij hen daar ook volledig in (financieel) ondersteunen. Ons doel is dan ook om de kinderen 

te blijven helpen totdat zij volwassen zijn en voor zichzelf kunnen zorgen en voor hun families. We 

hebben er bewust voor gekozen vier kinderen in de opvang te laten wonen. Wij zijn namelijk van 

mening dat we beter vier kinderen goed kunnen helpen en een goede toekomst kunnen geven in 

plaats van veel verschillende kinderen te helpen op een kleinere schaal. 

 

Missie 

De jongens wonen al bijna drie jaar bij ons in de opvang, dus zijn heel erg gehecht aan elkaar; het 

zijn echt broers van elkaar geworden. Sinds ze op de nieuwe school zitten, is er erg veel regelmaat 

in hun leven. Elke dag zet ons team in Tanzania zich in voor deze jongens en stoomt hen klaar voor 

de toekomst. Ook bezoeken de jongens elke week hun moeders in de sloppenwijken en nemen 

vaak cadeautjes mee voor hun broertjes en zusjes. De kinderen voelen zich veilig in de opvang en 

weten dat er altijd volwassenen voor hen zorgen en voor hen klaarstaan. Buiten dat ze nu de kans 

krijgen om hun leerachterstand bij te werken, kunnen ze zich ook op persoonlijk vlak ontwikkelen. 

We leren de kinderen verschillende life-skills zoals het werken in de moestuin, het wassen van hun 

kleding, het verzorgen van de geiten en het huis en ze krijgen sportieve activiteiten aangeboden. 

Op deze manier ontwikkelen de kinderen zich op een manier zoals elk kind dat hoort te doen. En 

dat vinden wij het allerbelangrijkst. De kinderen kunnen in de opvang echt zichzelf zijn en hoeven 

niet altijd te denken aan hun verleden, maar kunnen met een positieve blik naar de toekomst 

kijken. 

 

Doelen  

De doelen die we voor 2025 hebben gesteld, hebben we waar kunnen maken. Ons doel was dat 

de jongens naar een privéschool konden gaan, zodat ze hun achterstand in kunnen halen en hun 
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Engels kunnen verbeteren. Op dit moment kunnen de jongens goed met de vrijwilligers die er zitten 

praten en hebben ze de grootste lol. Dankzij de Engelse taal kunnen zij veel leren van de 

vrijwilligers! Een ander doel dat wij hadden, was het inzamelen van geld om alle kosten te dekken; 

ook dit is gelukt en we hebben samen met onze donateurs er alles aan gedaan om de kinderen 

een goed jaar te bieden en dat is zeker gelukt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE 

 

Wij als Sisi Sote zijn meer dan een opvangcentrum voor straatkinderen; wij proberen juist een echte 

gezinssfeer te creëren. Wij vinden het belangrijk dat de jongens zich thuis voelen in de opvang en 

zich nergens zorgen over hoeven te maken. We willen dat de jongens zich volledig kunnen 

focussen op school en zich niet druk hoeven te maken of er genoeg eten is, of dat ze geen veilige 

slaapplek hebben. Dit kunnen wij nastreven door ons mooie team van lokale medewerkers die zich 

elke dag opnieuw inzetten voor de jongens van Sisi Sote. 

Melchizedeck Ignatius Mgeni (Mekie) is de projectmanager van Sisi Sote in Tanzania. Hij zorgt 

ervoor dat alles goed geregeld is en dat alles goed verloopt. Hij houdt zich bezig met verschillende 

taken; zo gaat hij regelmatig naar de lokale overheid voor de aanvraag van de INGO in Tanzania. 

Ook neemt hij de begeleiding van onze vrijwilligers en stagiaires volledig op zich. Hij laat ze wennen 

aan het nieuwe land en de nieuwe cultuur en laat ze de stad zien. Mekie neemt onze vrijwilligers en 

stagiaires ze mee naar de projecten en als er ooit iets aan de hand is, is Mekie het eerste 

aanspreekpunt. Voor de jongens is hij ook heel belangrijk; hij gaat vaak met ze sporten of 

voetballen en neemt ze vaak mee naar zijn eigen familie, waar de jongens heel graag komen. 
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Ook beheert hij het boodschappengeld dat wij elke maand naar hem overmaken. Hij zorgt ervoor 

dat er altijd genoeg eten in huis is en dat er bijvoorbeeld stroom en water is. Ook heeft hij de 

leiding over Joyce, de “mama” die voor ons alle huishoudelijke taken op haar neemt in de 

opvang. Voor haar werkzaamheden, betalen we haar ter compensatie 210.000 shilling per maand 

(ongeveer €70). Voor de werkzaamheden die Mekie verricht, betalen wij hem ter compensatie 

350.000 shilling per maand (€ 115). 

Joyce Kikoth is de “mama”. Van maandag tot en met vrijdag komt zij naar de opvang en kookt 

lunch en avondeten voor de kinderen. Ook zorgt zij ervoor dat de opvang schoongemaakt wordt 

en de kleding van de kinderen wordt gewassen. Met het inkomen wat ze van Sisi Sote krijgt kan zij 

haar eigen gezin onderhouden. Joyce woont in een kleine woning in één van de armste wijken 

van Iringa, samen met haar vier kinderen. Door haar werk bij Sisi Sote kan ze haar kinderen eten 

geven en naar school sturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen en Dirk reizen elk jaar minimaal één keer naar Tanzania om te kijken hoe het in de opvang 

gaat, of alles goed verloopt en of alles onder controle is. Maar de voornaamste reden van onze 

tripjes is om iedereen weer te zien en tijd met elkaar door te brengen. Afgelopen jaar is Carmen 

van december 2024 tot februari 2025 in Iringa geweest en Dirk in juli 2025. 
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BESTUURSVERSLAG  

 

Het Nederlands bestuur van Sisi Sote komt elk kwartaal samen om de voortgang van de stichting te 

bespreken en om te kijken wat we in het komende kwartaal willen doen. Verder spreken we Mekie 

vrijwel dagelijks in onze groepsapp. Daarin deelt hij de voortgang die de kinderen maken en laat 

hij ons weten wat er in de opvang gaande is. Ook stuurt hij een overzicht van alle uitgaven en 

geeft hij aan wanneer er geld moet worden overgemaakt. Hieronder een korte samenvatting van 

de vergaderingen die wij als team in Nederland gehad hebben. 

 

Kwartaal 1  

In het eerste kwartaal was Carmen aanwezig in Tanzania. Zij heeft alles geregeld met de huidige 

school van de kinderen. Ze heeft goed gekeken naar de lesprogramma's van de kinderen, naar de 

visie van de school en ook naar hoe de leraren lesgeven. Ook is zij veel bij de lokale overheid 

geweest en heeft zij samen met Mekie goed contact gehad met de afdeling die gaat over 

opvangcentra in Iringa. Samen met hen werken we aan een goede toekomst voor de jongens. We 

belden vaak om elkaar op de hoogte te stellen, zodat iedereen kon meedenken over wat het 

beste is voor de kinderen. Carmen heeft de jongens meegenomen op safarireis in Ruhaha National 

Park en hebben de kinderen voor het eerst wild life met eigen ogen mogen aanschouwen. Een 

unieke ervaring wat maar weinig Tanzanianen helaas mogen beleven. Ook is onze stagiaire in 

kwartaal 1 naar Iringa vertrokken en heeft Dirk haar voor vertrek begeleid. 

 

Kwartaal 2 

In het tweede kwartaal konden we de vergadering weer in Nederland houden. Mekie was voor 

een periode in Nederland en kon fysiek aanwezig zijn bij onze vergaderingen. In kwartaal 2 hebben 

we vooral gekeken naar de vooruitgang die de jongens de eerste maanden al hebben gemaakt 

op hun nieuwe school. De kinderen hebben hun eerste examens gehad en deze resultaten 

hebben we besproken. Ook hebben we gekeken naar het project dat onze stagiaire aan het 

uitvoeren is en hoe we dit kunnen implementeren in de toekomst. Hyasinta Mgonja, onze 

bevriende maatschappelijk werkster, nam Mekie´s taken over in Iringa en kreeg hievoor dezelfde 

vergoeding als wat Mekie krijgt. Onze eerdere hulp Atu hebben we moeten laten gaan en is zij 

tijdelijk opgevolgd door Margaret.  

 

Kwartaal 3 

In dit kwartaal is Dirk met zijn ouders, broers en schoonzus naar Iringa afgereisd en heeft zijn familie 

kennis mogen maken met onze kinderen. Dirk is tijdens deze vakantie bijna elke dag met de 

kinderen naar school geweest. Vooral om te kijken wat de kinderen al geleerd hebben en wat er 

eventueel nog verbeterd kon worden. Ook heeft hij veel aandacht besteed aan het voorbereiden 

op de landelijke examens. In de vergadering hebben we het gehad over hoe het er nu aan toe 

gaat in de shelter. Ook zijn er eind september twee vrijwilligers naar Iringa gegaan en die hebben 

we van tevoren begeleid voor vertrek. 

 

Kwartaal 4  

In deze vergadering hebben we vooral gekeken naar het mooie werk dat onze vrijwilligers hebben 

verzet en nog steeds verzetten. Ook bereiden we ons voor op het nieuwe jaar, waarin het huren 

van het huis voor volgend jaar weer op de planning staat, evenals het nieuwe schooljaar voor de 

jongens. Onze laatste vrijwilliger heeft in deze periode onze kinderen sportlessen gegeven. 

https://www.sisisote.org/en/Kilimajaro-projects/
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VOORUITBLIK  

 

 

Wij kijken heel erg uit naar het jaar 2026, waarin wij hopen dat de jongens zich nog meer mogen 

ontwikkelen en nog wijzer en zelfverzekerder mogen worden. De jongens blijven op dezelfde 

school als dit jaar en dat kunnen wij alleen doen dankzij onze donateurs. Afgelopen jaar hebben 

de jongens ontzettend veel geleerd op school. We zien hoe erg hun algemene kennis vergroot is 

door de diverse vakken die ze krijgen, maar ook door alle activiteiten die ze op school doen. Wij 

zijn alleen maar heel dankbaar dat de jongens nog een jaar naar deze school kunnen, zodat zij 

hun kennis nog verder kunnen vergroten en zichzelf echt klaar kunnen stomen voor de toekomst. 

Ook dit jaar gaan we weer beginnen met de moestuin, zodat we weer een aantal maanden uit 

eigen tuin kunnen eten. Buiten het feit dat we hiermee kosten besparen, leren de jongens hoe ze 

zelfstandig eten kunnen verbouwen. 

In Nederland blijven wij nog altijd druk bezig met het binnenhalen van donaties, het verhaal van 

de jongens tegen zoveel mogelijk mensen vertellen en zoveel mogelijk mensen proberen te 

inspireren om wat te leren over de Tanzaniaanse cultuur. Wij mogen dit jaar weer met verschillende 

parochies in Noord-Brabant aan de slag gaan en gaan samen met hen zoveel mogelijk geld 

proberen in te zamelen. Ook zullen we altijd op zoek blijven gaan naar nieuwe donateurs die het 

mogelijk maken dat de jongens niet meer op straat leven. 

In april reist Dirk weer naar Iringa om te kijken hoe het er aan toe gaat, zowel in de shelter als op 

school en met de jongens zelf. 

In het najaar reist Carmen weer naar Iringa om de plannen voor 2027 verder uit te werken. 

Wij hopen van 2026 net zo’n mooi jaar te mogen maken als 2025 en de jongens te zien opgroeien 

tot grote en sterke mannen! 
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    Foto Dirk met kids toevoegen 
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